
 

 

 



Verhaal achter het lied… 
 

Een Stil Weekend in de Advent. 

Een groepje jonge kinderen werd ontvangen met een eigen programma. 

Samen knutselden we een stal met papieren kerstfiguren. 

De Herders, de Koningen,… 

Ieder met z’n eigen verhaal. 

En altijd ging het over die Jezus die komen zou. 

En we zongen: Kom! Kom, Heer Jezus… 

 

Kom, zoals de herders bij U gekomen zijn: 

Niet met grote geschenken, maar met vrede, vreugde, vriendschap. 

 

Kom, Jezus, als de Redder: die geneest, vergeeft, die erbarming heeft. 

 

Elk coupletje was een catechese moment. 

En we hebben gezongen, zachtjes, eindeloos, 

Tijdens het kleuren van de papieren figuren. 

Heel meditatief. 

De kinderen werden er rustig van. 

Een echt Advent-weekend… 

 

Tijd van Aanbidding? 

Kom, Heer Jezus… kom… wij houden van U… 

 

Hoe mooi, als er eens een paar lage stemmen zijn die heel eenvoudig 

‘komm…komm…’ durven zingen. Je hoort in de verte de koningen aankomen       

 

Mooie Adventtijd, Zalig Kerstfeest! 

 

 

       Yvonne 


