
 
  

Thorn, juli 2024 
 

Beste vrienden van de Foyer, 

 
Het is alweer lang geleden dat u iets van ons hoorde… Toch heeft de Foyer 

ondertussen niet stil gestaan       Veel mooie activiteiten, niet al te grote 

groepen, maar wel 100% tevredenheid       zélfs bij de gemeenschap: we zijn 
het gelukkigst als we midden in onze roeping mogen staan! 
 

 

Soms krijgen we ook heel mooie dingen mee van de ervaringen van de 
retraitanten, zoals in onderstaand getuigenis: 
 

Verdriet… met een hoekje hoop! 
 

Zittend op het terras, met een gevoel van een onuitputtelijke triestheid, 
als het ware overmand door het bewustzijn van compléét onvermogen, 
staarde ik naar de donkere, kale aarde. Een buurvrouw stootte me 
voorzichtig aan, en wees op een prachtige regenboog, die zich 
verdubbelde… en meteen ook weer oploste. Deze belevenis bevrijdde 
mij uit mijn boeien van ‘treurigheid’: dezelfde kale aarde kon ik nu 
ervaren in samenhang met de hemel.  
 

‘s Middags tijdens de kruisweg, bij de  
statie van de wenende vrouwen wist  
ik: als we met ons verdriet naar God  
gaan, kan Hij ons bidden en onze  
tranen een andere kleur geven.  
Een beetje als met die regenboog:  
misschien nog verdriet, maar toch  
met… “een hoekje hoop”! 
 



De Kindergebedsschool is elk jaar een feestelijk hoogtepunt: hij was al 
bijna ‘vol’ nog voordat er reclame voor gemaakt was. Getuigenis van de 
(jonge!) teamleden: “In de Foyer mag je vanaf het begin van de 
voorbereiding meedoen en zelf ook inbreng hebben.”  

En de Foyer is maar wát blij met die 
inbreng: zo bouwen we samen iets 
heel moois op waar iedereen 
achterstaat. Dat is ook een sterk 
getuigenis voor de kinderen die 
meedoen: het helpt hen om zich te 
laten meenemen op de weg naar 
Jezus, de berg op, luisteren naar zijn 
woorden, eten van zijn Brood, door 
Hem gezonden worden, wetend:  
We hebben Hem BROODNODIG… ! 

 

Het thema was dit jaar ook een crea 
tieve impuls voor een van de moeders die een 
reuzegrote Italiaans tulband-brood meegaf.  

(H)eerlijk gedeeld bij de soep      !  
 

Werkzame ‘gesloten’ juni-maand:  
 

In juni waren er geen stille activiteiten vanwege het verwachtte rumoer van 
werkzaamheden! Op de eerste plaats zijn de ramen/kozijnen van de oude 
hoofdbouw onder handen genomen. ‘Broodnodig’, zie zelf maar:  
 

     
Aangetast hout       Aangetast hout/ alg en mos aangroei 



     
Ondeugdelijke stopverf     Ondeugdelijke verflagen… 
 
De ramen met glas-in-lood boven de trap van de Oude Hal waren er zo erg 
aan toe, dat de vleugels door een timmerbedrijf helemaal opnieuw gemaakt 
zijn. We wachten nog op de levering daarvan, maar dan is het voorlopig ook 
weer allemaal tip-top in orde. 
 
Tegelijkertijd werd gewerkt aan de oprijlaan; dat was ook ‘broodnodig’!! U 
herinnert zich vast nog wel hoe u de laatste keren dat u hier kwam, moest 
‘slalommen’ rond de kuilen en waterplassen op de oprijlaan. Dat was niet 
alleen ‘onwaardig’, maar werd ook gevaarlijk. Vanwege de vele regen (en dus 
zachte en natte grond) waren de werkzaamheden steeds uitgesteld. Maar 
nú kwam het er van. Resultaat: Prachtig!  
Er is meer dan een week aan gewerkt. Asfalt 
en bielzen werden afgevoerd, met betere 
grond is de inrit van de boomgaard wat 
opgehoogd zodat de parkeerplaats langs die 
kant bereikbaar was. Volgende laag grond is 
ook afgevoerd. Daarna werd alles 
geëgaliseerd met een dikke laag zand, waar 
de klinkers op gelegd zijn. Prettig contact 
met de 2 stratenmakers. De borders zijn 
aangevuld en ook het stoepje voor de 
brievenbus opnieuw gelegd. Aan ons, om 
het zand tussen de klinkers te vegen, ’t is nu 
nog een beetje Scheveningse promenade. 

Nummer 2 is nu aan de boom bevestigd, zodat iedereen ons kan vinden       



Kortom: wat ons betreft is er geen enkele belemmering meer voor de gasten 
om ons huis te bereiken. Is er aan uw kant misschien nog een 
obstakel om de weg naar een retraite te vinden? We bidden 
mee, dat het verdwijnt als sneeuw voor de zon, want wie weet 
welke genaden de Heer voor u in petto heeft de komende tijd…  
 

Idee nodig? Hier de eerstvolgende activiteiten: 
 

21 - 27 juli 2024: Retraite voor Priesters o.l.v. Pater Lindeijer S.J.  
"Liefde en vertrouwen." https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/priesterretraite  

 

3 augustus 2024 (zaterdag): Stille dag o.l.v. Foyervader A. Pierik  
"Vakantie, tot een genadetijd laten worden."  
https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stille-dag 

 

5 - 11 augustus 2024: Retraite o.l.v. Foyervader A. Pierik  
"De mens ontvankelijk voor God." https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/6-daagse 

 

23 - 25 augustus 2024: Stil weekend o.l.v. Foyervader A. Pierik  
"Vakantie tot een genadetijd laten worden."  
https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stil-weekend  

 

28 - 31 augustus 2024: Bid & Werkdagen 
voor wie tijd en energie heeft en het 
verlangen om in het heel praktische de 

Foyer mee op te bouwen       Interesse? 
Neem even contact op met Yvonne! 
https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/bid-en-werkdagen  

 

Met de beste wensen voor een 

gezegende zomer ! 
 

Vader André Pierik, Rachel, Frank,  
Wendy, Yvonne… en Bea 

 

mail@foyer-thorn.nl / www.foyer-thorn.nl  
 

aan- of afmelden voor deze vriendenbrief? 
https://www.foyer- thorn.nl/contact  

https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/priesterretraite
https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stille-dag
https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/6-daagse
https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/stil-weekend
https://www.foyer-thorn.nl/activiteiten/bid-en-werkdagen
mailto:mail@foyer-thorn.nl
http://www.foyer-thorn.nl/
https://www.foyer-thorn.nl/contact

