
Een Alliance 
rond de foyer 
de Charité 
van Thorn

Iets voor jou?

Getuigenis…. 

Het lid worden van de Alliance is voor mij een Roeping …

een thuiskomen na een lange zoektocht in een gelovig

‘gezin’, met Maria als geestelijke Moeder en een priester

als Foyervader. Een ‘gezin’ waarin ik liefdevol ontvangen

word en waar ik mezelf kan zijn, in een 

vrolijke bui of als ik verdriet heb. Een ‘gezin’

waarin mijn geloof (o.a. door een retraite) 

gevoed wordt, zodat ik het daarna weer vol

vuur kan uitdragen op de plek waar ik leef 

en werk. Een ‘gezin’ waarin het praten over

het geloof normaal is, waar ik begrepen 

word en waarin ik enthousiast over mijn catechisten-werk

kan vertellen, zonder raar aangekeken te worden. Een

‘gezin’ dat elkaar bemoedigt en helpt daar waar het kan.

Een ‘gezin’ waarin ik me gedragen weet en dat elkaar

steunt door gebed. Ik dank God dat Hij mij naar dit 

geweldige ‘gezin’ heeft geleid.  

Désirée

Dagelijks gebed van toewijding

O Maria,

in aanwezigheid van 

geheel het hemelse hof

kies ik u vandaag tot 

Moeder en Koningin.

In volledige overgave geef ik u en wijd ik u toe

mijn lichaam en mijn ziel,

mijn innerlijke en uiterlijke goederen,

en de waarde zelf van mijn goede daden,

verledene, tegenwoordige en toekomstige.

Ik geef u, zonder voorbehoud,

het volledige beschikkingsrecht over mij

en over alles wat mij toebehoort,

naar uw welbehagen

en tot de grootste glorie van God,

in tijd en eeuwigheid. 

Amen.
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Waartoe engageer ik me dan?

Tot een leven van gebed, in 

verbondenheid met de gemeenschap.

Tot het leven van een broederlijke 

solidariteit met elkaar.

Tot dienstbaarheid aan de Foyer.

Tot een apostolaat daar waar ik woon, 

in kerk en samenleving 

Hoe word ik lid van de Alliance? 

Ik bid om te onderscheiden 

wat mijn diepste verlangen 

is en of de Heer me hier 

uitnodigt… Zo ja? 

Dan neem ik contact op 

met de Foyer!

Foyer de Charité ‘’Marthe Robin’

Onder de Bomen 2 

6017AL Thorn

www.foyer-thorn.nl

mail@foyer-thorn.nl

Is de Foyer van Thorn voor mij een

‘bron’ voor mijn geestelijk leven?

Wil ik mijn christelijk geloof leven in het

leven van elke dag en zou ik mij daarbij

graag gedragen weten door het gebed

en de broederlijke steun van deze 

gemeenschap?

Heb ik het verlangen mij in dienst te

stellen van mijn naaste?

Dan is de Alliance iets voor mij!

De leden van de Alliance willen leven in een

geest van familie-zijn. Zij voelen zich in het

diepst van hun hart geroepen om deel uit te

maken van eenzelfde familie: het ‘Werk van 

de Foyers de Charité’. Als een uitgebreid gezin

zullen zij elkaar leren kennen, ondersteunen 

en wederzijds helpen. De Foyer van Thorn 

is hierbij hun “plek van herbronning”.

In gemeenschap met dit Foyergezin willen 

zij vanuit God en aan de hand van Maria, 

in navolging van Marthe en Père Finet, het 

charisma van de Foyers de Charité uitstralen

daar waar God hen heeft geroepen en 

gezonden.
Alliance


