Goddelijk Kind Jezus (de gaven van de herders)

Bron: Marthe Robin, Journal
t&m: Foyer “M.R.” Thorn
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Verhaal achter het lied...

Al verschillende jaren heeft dit eenvoudige lied
me tijdens de aanbidding in de Kersttijd bij Jezus gehouden.

Het is het begin van een tekst die Marthe Robin vrijdag 9 januari 1931 in
haar ‘Journal’ (dagboek) schrijft, op de dag dat ze de communie ontvangt:

“Goddelijk kind Jezus, mijn enige liefde,
ik breng u de gave van de herders:
mijn hart, mijn liefde en mijn sprakeloze aanbidding. |.;

Diepe, volledige, vertrouwvolle, absolute vreugde
die niet van iets of iemand komt...
maar van God zelf, die in mij leeft... handelt... en beveelt.

Mijn ziel is zozeer ‘verblind’ door Jezus,
omgeven door Jezus, ondergedompeld in Jezus,
dat ze zichzelf uit het zicht verliest,

om enkel nog haar Welbeminde te zien... .

De vereniging met God, het innerlijk leven, de onthechting,
zijn mogelijk op elke levensweg... toegankelijk voor alle zielen...

Dat alles vandaag voor uw liefde zal zijn, o goddelijke Jezus,
ik offer alles door het Onbevlekt Hart van Maria.”

‘De vereniging met God is toegankelijk voor alle zielen’ zegt Marthe.
Misschien kan dit lied ons op weg helpen...

"Goddelijk kind Jezus, mijn enige liefde,
ik breng u de gave van de herders:
mijn hart en mijn liefde, mijn sprakeloze aanbidding.”

Zalig Kerstfeest!

Yvoruwne

met dank aan Willemien en Nancy, dwarsfluiten!



