
 

 

 
 
 

  



Verhaal achter het lied… 
 

Ooit had ik tijdens een retraite een bijzondere ervaring: een plotselinge grote vreugde om 
het Vaderschap van God! Een vreugde die ik iedereen zou toewensen! Vandaar dit lied: Laat 
óns… allemaal dus! Het 3e en 4e couplet klinkt een toontje hoger; de middelste hoogte staat 

in de muzieknotatie. Veel kindschap-vreugde gewenst     !            Yvonne  

 

 D      G           A             D 
1. Laat ons in uw hart, God, Vader, vrede vinden;  
 Bm                        G                     A              A7 
 vrede voor ’t hart van de mens in nood. 
 D                               G                 A             D 
 Laat ons in uw hart, God, Vader, vrede vinden; 
 Bm              G                     A                D  A 
 vrede op aarde voor klein en groot. 
 

 D        G    A             D 
2. Laat ons in uw handen, Vader, zegen vinden; 
 Bm                 G                     A                A7 
 zegen ons leven, ons daag’lijks brood. 
 D                             G                 A           D 
 Laat ons in uw handen, Vader, zegen vinden; 
 Bm                 G                          A      D  E 
 zegen bij voorspoed en alle nood. 
 

 E                              A                   B             E 
3. Laat ons in uw woorden, Vader, wijsheid vinden;  
 C#m                    A                      B          B7 
 wijsheid van harte voor arm en rijk. 
 E                               A                  B             E 
 Laat ons in uw woorden, Vader, wijsheid vinden; 
 C#m                     A                       B7      E  F 
 waarheid en liefde steeds tegelijk. 
 

 F                              Bb      C               F  
4. Laat ons in uw glimlach, Vader, vreugde vinden; 
 Dm                         Bb               C           C7 
 vreugde om ’t eeuwige samenzijn. 
 F                               Bb              C              F 
 Laat ons in uw glimlach, Vader, vreugde vinden; 
 Dm                     Bb                C7          F 
 vreugde, op aarde uw kind te zijn. 


