
 

 
 

 

           



Verhaal achter het lied… 
 

 
 

Bent u ook een ochtendmens      ? 

Ik niet…      
 
Het aller-moeilijkste van een nieuwe dag is voor mij:  
er aan te beginnen! 
 
Maar blijkbaar kan zelfs dán  
- zomaar op een doordeweekse winterdag - 
opeens een gevoel van dankbaarheid  
je hart binnenstromen. 
 
Overkomt je dat? 
Neem het dan aan! 
Koester het… 
 

Wees dankbaar dat je zo dankbaar bent       
… en het helpt je nog dágen vooruit! 
 
Heer, ik dank U voor deze nieuwe dag! 
Ik dank U dat U – door dik en dun – mijn God wil zijn! 
 
 
 

         Yvonne 


