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Laat niets je verwarren
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Laat niets je ver- war- ren, laat niets je be- ang-sti- gen.
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God zal je ge- noeg zijn, wie Hem heeft, heeft al- les.

A Dm F Gm A |
6, . . -

D) : : . . :

Laat niets je ver- war- ren, laat niets je be- ang- sti- gen.
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Als je God be- zit, ont- breekt je niets.
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Want al wat ge- beurt, zal voor- bij gaan,
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o- ver- won-nen door ge- duld! God al- leen Dlijft...
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Verhaal achter het lied...

Komende week 15 oktober: feest van de H. Theresia van Avila.

Wie heeft nog nooit haar ‘Nada te turbe’ uit Taizé gehoord:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=go1-BoDD7CI

(inclusief reclames!)

Hetzelfde thema komt terug in het lied van deze week:
Laat niets je verwarren, niets je beangstigen.

Tijdens een logeerpartij van het Franse Foyerlid Odile bleek dat we allebei veel
van muziek hielden. Op een van onze gezamenlijke muziek-momenten
vertrouwde ze me toe dat ze ook eens een liedje had gemaakt, maar 't was
niet helemaal ‘af’... We hebben het samen bestudeerd, vervolmaakt,
akkoorden er bij gevonden, zelfs een stemmetje extra voor een fluit... Die
muzikale vondsten maar vooral het samen bezig zijn, deed ons allebei veel
plezier!

Het nu gezongen resultaat is wat eenvoudiger dan de link hierboven, maar u
kunt het eens beluisteren. Een lied dat ons verenigt met de H. Theresia en dat

heel goed van pas komt in deze nare coronatijd:

‘Al wat er gebeurt zal voorbij gaan... God alleen blijft!’
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