
 

 
 

 
           

  



Verhaal achter het lied… 
 

In een avondgebed ging het over de Kerk als lichaam van Christus en over de 
Liefde. Natuurlijk mag in zo’n context het getuigenis van de H. Theresia van 
Lisieux  niet ontbreken. Theresia zoekt haar plek in de Kerk en komt uit bij de brief 
van Paulus aan de Korintiërs… De kern van wat ze daar ontdekt staat in dit kleine 
lied. We laten Theresia aan het woord: 

Toen ik het mystiek lichaam van de Kerk beschouwde, had ik me in geen enkel 
van de ledematen herkend, die de H. Paulus beschreef, of liever, ik wilde me in 
ALLE herkennen. 

De liefde gaf me de sleutel tot mijn roeping. Ik begreep dat, als de Kerk een 
lichaam is dat uit verschillende leden is samengesteld, het noodzakelijkste, het 
edelste lid haar niet ontbrak. 

Ik begreep dat de Kerk een HART heeft en dat dit hart van LIEFDE brandde. Ik 
begreep dat alleen de liefde de ledematen van de Kerk tot handelen aanzet, en 
dat, als de liefde uitdoofde, de apostelen het evangelie niet meer zouden 
verkondigen, de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep 
dat de liefde alle roepingen in zich bevatte, dat de liefde alles was, alle tijden en 
plaatsen omvatte, in één woord: dat zij eeuwig is!  

En in mijn uitzinnige vreugde riep ik uit: ‘O Jezus, mijn Liefde! Eindelijk heb ik mijn 
roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de Liefde! Ja, ik heb gevonden wat mijn 
plaats in de Kerk is en die plaats hebt U me gegeven, mijn God. In het hart van de 
Kerk, mijn Moeder, zal ik de Liefde zijn en zo zal ik alles zijn. Dan zal mijn droom 
in vervulling gaan!’ 

         (uit ‘Mijn roeping is de liefde’ blz.173-174) 
 

 

Marthe verwoordt onze plek in de Kerk op een andere manier: 
 

“De Kerk heeft behoefte aan geëngageerde christenen. 

Ieder heeft zijn plaats in de Kerk, en ieder moet er zijn plaats innemen.  

Niet de een zonder de anderen, maar altijd de een mèt de anderen,  

en niet de een zoáls de anderen. 

 

Hoe dan ook: laten we onze plek innemen ! 

            Yvonne 


