
 
 

 



Verhaal achter het lied… 

 
6 augustus:  
Feest van de Gedaanteverandering van de Heer.  
Jezus, van binnenuit in het volle licht.  
En de stem van de Vader weerklinkt:  
Dit is Mijn veelgeliefde Zoon, luister naar Hem… 
Of zoals Maria in Kana zei: Doe maar wat Hij u zeggen zal. 
Of in Joh. 3,34: Hij spreekt Gods eigen woorden… 
 
God spreekt.  
Wij worden uitgenodigd te luisteren… 
Hoe luisteren?  
 
Marthe Robin zegt: in de STILTE waarin men God horen kan… 
 
Moeilijk? 
Maria heeft het begrepen… 
Ze luisterde naar de Engel,  
naar de ingevingen van de Geest,  
naar de herders,  
naar wat Jezus sprak en deed. 
Ze bewaarde alles in haar hart en overwoog het bij zichzelf. 
Ze nam tijd om stil te zijn. 
Zij kan het ons leren: uit de Stilte alles te halen  
wat zij bevat aan grootheid, heiligheid en goddelijks. 
Luisteren naar de Goddelijke Wijsheid. 
En zo van uw leven een gebed maken. 
 
‘Uw leven is waard, wat uw gebed waard is’. MR 
 
Graag uw gebed voor de Stille Retraite van deze week! 
We brengen ook u in stilte bij de Heer… 
 

Yvonne 
 


