
 

  



Verhaal achter het lied… 
 

 
 
Ik roep U aan, wees mij genadig Heer. 
Genees mij, Heer, tegen U heb ik misdaan. 
 
Deze ‘korte beurtzang’ uit het avondgebed van Aswoensdag,  
is in de 40-dagentijd een regelmatig terugkerend refrein, 
dat ik in mijn hart al zong,  
lang voordat de rest van het lied geboren was… 
 

Die rest… vindt u helemaal terug in de teksten van de liturgie       
 
God, de bedelaar, die ons vraagt terug te komen, 
want Hij heeft zulke goede bedoelingen met ons! 
Hij is genadig en barmhartig, als we ons maar openstellen. 
En áls we dan tenslotte bij Hem komen  
en durven vragen om een nieuw hart, een vastberaden geest,  
dan juicht Hij: Ik zal je helpen! 
Dit zijn dagen vol van Heil!! 
 
Dus… geen vastenlied in mineur, 
met een droevige melodie: 
het beloofde heil klinkt in alle coupletjes mee! 
 
 
 
Laten we Hem aanroepen, 
Hij ís genadig! 
 
 

Yvonne  


