
  



Verhaal achter het lied… 
 

 
De uitnodiging van een voormalig Jongerenweekend begon zo: 
 
“De vastentijd staat weer voor de deur - of is ondertussen misschien al begonnen. 
Weken van nadenken over de liefde van God voor ons mensen.  
Weken van voorbereiding op Pasen:  
het feest van de Verrijzenis van Jezus, die leeft, ook nu, voor jou en mij,  
en die zelfs zijn leven gaf, uit liefde voor ieder van ons. 
 
Vasten...ben jij daar ook al mee bezig?  
Of verzucht je: ‘Eigenlijk zou ik er wel iets aan willen doen...  
maar het is er gewoon nog niet van gekomen!’  
Dan kan een ontmoeting met God een keerpunt zijn.  
Een ontmoeting van Hart-tot-hart in de stilte van het gebed.  
Een innige ontmoeting in de aanbidding en het ontvangen van de sacramenten.  
Het ervaren van Zijn aanwezigheid in het samen-kerk-zijn.  
Ontmoetingen, waarin je kracht opdoet om samen met Hem verder te gaan  
op je weg, het Passfeest tegemoet.” 
 
 
40-dagentijd:  
tijd waarin Jezus ook nu  
werkelijk het ‘keerpunt’ van je leven kan worden! 
 
Laat Hem toe… 
Volg Hem na… 
Zijn liefde maakt vrij…! 
 

Yvonne  


