
 

  



Verhaal achter het lied… 
 

 

Laat de vrede van Christus heersen in uw hart en wees 
dankbaar… 
 

Dit zinnetje komen we in de liturgie regelmatig tegen. Rustig 
zittend in de kapel heb ik het vaak gezongen, stilletjes in m’n hart, 
een smeekbede als een kabbelend beekje. 
 

De woorden: ‘Ik ben door God gekend, gewild en bemind’, uit de 
documenten van Paus Benedictus, hebben mij indertijd zeer 
geraakt.   
 

Dat Hij ons kent en ons de kans geeft om beetje bij beetje Hem te 
leren kennen, dat is de kern van christelijk leven… 
 

Is het u wel eens opgevallen, hoe vaak we in het Eucharistisch 
gebed bidden: ‘Om heil en genezing te vinden zullen wij U 
danken, altijd en overal’? Hij heeft onze dankbaarheid niet nodig, 
het is om óns, dat Hij onze lof en dank vraagt! 
 

Hij vergeeft, Hij geneest, Hij zendt zijn Geest! Zóveel tekenen van 
zijn Liefde! Zoveel dingen om dankbaar voor te zijn! 
 

Dit lied was juist klaar, toen de nieuwe ‘Ik zing voor U’ naar de 
drukker ging. Het stond er in! En vervolgens… werd het eigenlijk 
nooit gezongen. Misschien te saai, te stil, te lang(zaam)?  
Ondertussen weefden de melodieën zich dooreen. En op een 
avond hebben we het uitgeprobeerd: twee enthousiaste fluitisten 
stelden zich met vreugde beschikbaar om samen te spelen, te 
luisteren, aan te passen, te herhalen… En al doende werd het 

steeds beter       
 

Ik ben benieuwd of het ook ooit met een koor zal lukken, maar 
hier hebt u toch al een eerste, meditatieve versie. 
 

Moge de vrede van Christus ook heersen in uw hart! 
 

Met dank aan Nancy en Willemien 
 

         Yvonne 


