
 

 

 



Verhaal achter het lied… 

 
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Maria is de Moeder van Jezus, dus ook ‘Moeder van het Leven’. 
Vader van Hooren zei graag: van álle leven! 
Ook het geringste, het oudste, het gehandicapte… 
 
Er kwam eens een zuster bij Marthe  
die met ernstig gehandicapte kinderen werkte.  
Zó gehandicapt, dat mensen zich soms afvroegen  
of dat nog wel ‘leven’  was.  
“Oh! – schrok Marthe – en het zijn nog wel kleine verlossers!” 
 
Maria, Moeder van het Leven. 
Kleine verlossers. 
Die twee gegevens vormden de basis voor dit lied. 
 
Het is een tijdje hét lied geweest van Belgische pro-live bijeenkomsten. 
 
Dit weekend hebben we het eerste Nederlandse retraiteweekend in huis van 
“Rachels Vineyard”. Moeders die ooit een kind verloren hebben door abortus. 
Hoe pijnlijk… En wat een zegen, dat er een team is dat aandacht voor hen 
heeft. https://rachelsvineyardnederland.com/  
 
Marthe riep eens uit: “Oh, die arme kleintjes!” 
Toen sprak ze niet over de kindjes, maar over de moeders… 
Bidt u mee voor hen, dat dit belangrijke en spannende weekend 
heling, genezing, vergeving brengt? 

 
Maria, Moeder van het Leven, Maria, Moeder van God, 
schenk ons de liefde voor het leven – ál haar vormen en aspecten! 
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