
 
 

 



Verhaal achter het lied… 

 
“Onze ogen hebben het gezien, 

onze handen hebben het aangeraakt 
het Woord dat vlees geworden is.” 

 
Vaak denkt ik tijdens de Mis aan dit getuigenis van Johannes. 
Vroeger dacht ik: die heeft geluk, 
hij heeft Jezus gezien, meegemaakt, aangeraakt. 
Maar op een keer drong het tot me door:  
voor ons is het óók zo! 
We zien Hem in de opheffing, in de aanbidding, 
en als de priester ons de Hostie toont: ‘Lichaam van Christus’. 
En… ook ónze handen raken Hem aan, 
als we Hem ontvangen in de communie! 
 
Er was eens iemand op retraite, 
een al wat oudere blindgeborene. 
Ze vertelde wat voor een bijzondere ervaring het voor haar was, 
toen de handcommunie werd toegestaan. 
De God die zij altijd aanbeden had in de duisternis, 
was opeens in haar hand. 
Ze kon hem vóelen. 
‘Onze handen hebben het aangeraakt’… 
 
God, die schuilgaat in de gedaante van brood, 
Hij daalde neer tussen dieren in een stal, 
zoals Hij nu tijdens de Mis, op ’t woord van de priester, 
neerdaalt onder ons. 
 
En wij kunnen Hem aanbidden… 

Diezelfde Jezus als waarvan Johannes sprak       
 
Zalige communie! 
 

Yvonne  


