
 
 
 
 

Jezus, U zegt: 
 

“Op het kruis werd de fontein  
van mijn barmhartigheid voor  
alle zielen wijd geopend  
door de speer. 
Ik heb niemand uitgesloten… 
 

De wond van mijn Hart  
is de fontein van deze 
ondoorgrondelijke  
barmhartigheid. 
Aan deze fontein ontspringen alle 
genaden voor de zielen.” 
 

(Zr. Faustina) 

 
Jezus, ik vertrouw op U. 

 


