
 
 

 

  



 

Verhaal achter het lied… 
 

 
Weet u nog, de eeuwwisseling? 
Alleen al de voorbereiding was prachtig: 

elk jaar een ander feest       
Jaar van de Vader, Jaar van de Zoon, Jaar van de Heilige Geest! 
de ene jubel na de andere,  
je kon niet anders dan er enthousiast van worden, toch? 
 
1998: Jaar van de Vader: 
met een groot en mooi gebed van Paus Johannes Paulus II 
en een antwoordrefrein:  
 
Vader, aan U komt alle lof toe! 
 
Vader van álle Leven, begin zonder begin… 
één met de Zoon en met de Geest, 
alle lof waardig! 
 
Wil je het keervers enthousiast uitzingen,  
dan kom je misschien een beetje adem te kort…  

Maar is de Vader ook niet ademloos bewonderenswaardig      ?  
 
Vader, aan U komt álle lof toe! 
 
Looft u mee? 
 
 

Yvonne  


