
 
  



Verhaal achter het lied… 

 
Er was eens… (héél lang geleden      ) een 
meisje aan het werk in de voortuin van de 
Foyer. Ze stond diep over de grond gebogen, 
want ze wilde niets of niemand zien.  
Zonder voor haarzelf duidelijke redenen 
voelde ze zich boos, opstandig, lastig voor 
zichzelf en voor iedereen. 
Het liefst zou ze onzichtbaar zijn.  
En het gezeur van liedjes wilde ze zéker niet aan haar hoofd… 
 

Maar – o wonder! – in diezelfde tijd was er een lied  
  dat er grote nood aan had geboren te kunnen worden.  

Het lied zag het meisje…  en zag zijn kans. Het kriebelde 
in haar oren en nestelde zich in haar hart. Het hielp niet, 

dat het meisje zich ijverig op het onkruid stortte. Woord na woord 
vormden zich de zinnen en coupletten. Noot na noot reeg zich een 

melodie aaneen. Het lied wérd! 
 

Op een goede ochtend, toen het meisje uit haar boze bui ontwaakte, was 
het lied klaar. Het was een nederig lied. Een mooi lied. Een liedje ‘tegen wil 
en dank’ dat geschikt is om gezongen te worden in dezelfde omstandig-
heden als waarin het ter wereld kwam… 
 

Yvonne 

 

 
(P.S.: na al die bozigheid duurde het wel een paar dagen voordat het meisje 

het lied voor de anderen durfde te zingen      )  


