
 

Toewijding van zichzelf aan Jezus Christus, 

 de mens geworden Wijsheid ... 
 

 

 
 

 ... door de handen van Maria   
 

 

 
 



Verhaal achter het lied… 

 
 

Sommige mensen willen niets van Maria weten omdat ze bang zijn dat Maria 
tussen hen en Jezus in staat. 
Anderen hebben zo’n grote devotie tot Maria dat ze voor Jezus geen plaats 
meer hebben. 
Marthe kent zulke problemen niet. 
Ze is een echt Mariakind. 
En ze is helemaal van Jezus. 
Geen ‘competitie’ tussen die twee, maar een grote eenheid. 
De één verwijst altijd naar de ander: 
 

“Omwille van Jezus ben ik helemaal van Maria, 

door Maria ben ik helemaal van Jezus.” 
 

Marthe Robin 
 

Als we op zaterdagavond als afsluiting van de retraite onze doopbeloften 
hernieuwen in de “Toewijding van zichzelf aan Jezus Christus, de mens 
geworden Wijsheid, door de handen van Maria”, dan zingen we dit refrein. 
Nu vanwege corona dus even niet… 
 

Maar via dit berichtje samen met u weer wel       
 
“Moeder Gods, u behoor ik toe!” 
 

Yvonne  
 
 


