
God zegt: geven doe Ik graag 
 

t&m: Foyer Thorn 

 

  



Verhaal achter het lied… 
 

 
40-dagentijd: Tijd van vergeving en verzoening. 
Toen ik eens mocht spelen bij een biechtviering voor kinderen die hun 
1e H. Communie zouden doen, vroeg ik: wat is dat, ‘verzoening’. 
Een meisje antwoordde – met 2 vraagtekens in haar ogen – 

“Zó?” en ze wierp me een schuchter kushandje toe…       
Een heel mooie manier van ‘ver zoenen’ ! 
En ze had niet helemaal ongelijk! 
 
Vader van Hooren, de stichter van onze Foyer, zei wel eens: 
“Verzoening, daar zit het woord ‘zoen’ in. 
Als God vergeeft, als je na de biecht de absolutie krijgt, 
dan is dat als een ‘zoen’ van God. 
God geeft graag, maar nog liever vergeeft Hij. 
In de biecht is de mens op z’n mooist: 
dan is hij open, nederig, staat hij voor God zoals hij is…” 
 
Geven, vergeven. 
Zoenen, verzoenen… 
Voeg daarbij die mooie tekst die we tegenkwamen op de 2e zaterdag 
van de 40-dagentijd (Micha 7,19): 
“Al onze zonden zal Hij naar de bodem van de zee verwijzen.” 
met de oude ansicht ‘verboden te vissen’… 

En het liedje is compleet       
 
Even dacht ik dat ’t ritme misschien te lastig was voor de kinderen, 
maar vanaf de 3e regel zongen ze het zó mee! 
 
40-dagentijd,  
tijd van ver-geven en ver-zoenen. 
We kunnen het dóen… 

en het aan ons láten doen       
 
Goede voorbereiding op Pasen gewenst! 
 

Yvonne  


