
 

 
 



Verhaal achter het lied… 
 

 
 

Goede Vrijdag 2022  
We bidden de kruisweg, buiten. 
Bij het Heilig Hartbeeld staan we stil voor de statie: 
 
"Jezus krijgt de doornenkroon op zijn hoofd gedrukt" 
 
Een van de retraitanten leest voor van een klein blaadje. 
Een meditatie… gedicht… gebed. 
Het raakt me diep. 
Heel de verdere kruisweg ben ik er ‘verstrooid’ mee. 
En op het einde van de retraite durf ik vragen 
of het zijn eigen tekst was…  
en of ik die mag hebben… 
En… of ik er een liedje van zou mogen maken? 
 
Lichtelijk verbaasd reikt hij me wat later het blaadje aan. 
Wat zou dat worden? 
In feit zat het al klaar in m’n hart. 
En tenslotte werd het… dit.  
 
Een lied waar je stil van wordt. 
Om in die stilte Hem te ontmoeten: 
 
Majesteit 

 
 

Van harte een gezegende Goede Week gewenst!! 
 
 

         Yvonne 


