
 

 



Verhaal achter het lied… 

 
Na dat heerlijke feest van  
“Christus, Koning van ’t Heelal, mijn Koning heel-en-al” 
nu de laatste week van het Kerkelijk jaar met de Apocalyps. 
Johannes weet niet wát hij allemaal uit de kast moet halen 
om toch maar uit te zeggen hoe GROOT God is! 
Zoveel citerspelers dat de hemelse gewelven ervan dreunen. 
Een koor van 144-duizend man om God lof te zingen! 
Dát klinkt! 
 
Soms stel ik me voor hoe het zou zijn om in een zaal 
– of mooier nog: in een gebedsgroep! –  
dat lied ‘Groot en wonderbaar’ te zingen! 
Stel u voor hoe bij de lofprijzing één lid van de groep God looft: 
“Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser!” 
en de volgende:  
“Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, o Koning der Eeuwen. 
En wie weet zal het zo gaan, dat weer een ander zegt: 
“Wie zou, o Heer niet vrezen, wie uw Naam niet verheerlijken?” 
En zijn buurvrouw: “Want Gij alleen zijt heilig!” 
Ja, zeggen ze dan allemaal: “Gij alleen zijt heilig!” 
En dan samen met die 144-duizend: “GIJ ALLEEN ZIJT HEILIG!!!” 
 
Alsof dat nog niet genoeg,  
komen ook nog álle volken aanbidden! 
Heer, wat geweldig zou dat zijn! 

… 
 
Toch doen we het hier even  
met alleen een klein gitaartje… 
 
Wat een geluk, dat God niet naar de massa kijkt, 

maar naar het hart        
 

Yvonne  

 
 


